
Op vrijdag 17 juni 2004 is het oudste 
lid van de Dartsailercub, Auwel de 
Ridder, na een kort ziekbed overleden. 
Auwel was lid vanaf de oprichting. 
 
Hij was trots op zijn schip de 
“WATERRIDDER” die hij eigenhan-
dig grondig had opgeknapt.  
Samen met zijn partner Ineke Batelaan 
heeft hij vele omzwervingen met zijn 
Dartsailer gemaakt, iets waarover hij 
boeiend kon vertellen.  
Tijdens de Dartsailermeeting in het 
voorjaar van 2003 wilde hij een voor-
dracht houden over een reis naar Scan-
dinavië, maar helaas kon dit niet door-
gaan omdat tijdens het Dartsaile r-
weekeind Ineke onwel werd en met 
spoed naar een ziekenhuis moest wor-
den gebracht.  
Tijdens de najaarsmeeting kreeg Au-
wel weer een kans die hij met beide 
handen aangreep. 
Het werd een boeiende avond, met 
veel sluizen en bruggen, storm en nog 
zo het een en ander. 
We staken er allemaal veel van op en 
waren onder de indruk van het boeien-
de betoog van onze nestor Auwel. 

Nu is Auwel er niet meer. 
 
Namens alle leden van de Dartsaile r-
club wens ik Ineke, de kinderen en 
overige familieleden veel sterkte met 
dit overlijden. 
 
Wij koesteren de herinnering aan een 
aantal fijne ontmoetingen met een har-
telijk mens, die altijd gastvrij was en 
interesse toonde voor anderen. 
Iemand die in zijn leven zo intens 
heeft genoten van het varen op zijn 
eigen schip.  
 

Henk de Vlaam           
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IN MEMORIAM 
AUWEL DE RIDDER  

Auwel (rechts) naast Ineke, met zijn bekende stralende 
lach tijdens het eerste Dartsailerdiner in 2001  

Auwel (links) legt geconcentreerd uit welke 
route hij had gevaren.  

Wie er bij was herinnert zich 
Auwel in deze karakteristieke 
houding: fier, doelbewust en 
boeiend vertellend over zijn 

belevenissen. 


