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De Dartsailerclub beleefde dit
voorjaar a weer de zesde meeting.
Wij waren voor de derde maal te
gast bij de watersportvereniging
“De Karperskuijl” in Hoorn.

Ook deze keer was er weer volop
gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen, bij elkaar aan boord i
spiratie op te doen, naar sterke ver-
halen te luisteren en, zeker in een
stad als Hoorn, wetenswaardighe-
den over de locétie te weten te ko-
men.

Jeannette en Jan Oosterbroek die
deze keer de meeting organiseer-
den, hadden een leuk aantal activi-
teiten bedacht. Zo moest bijvoor-
beeld tijdens de stadswandeling de

nodige inspiratie worden opgedaan
voor een gedichten en liedjes wed-
strijd. 's Avonds werd de uitsag
bekend gemaakt tijdens het heerlij-
ke Thais buffet dat verzorgd werd
door de sympathieke beheerders
van het clubhuis, Kees en Inge Ti-
let.

Het weer werkte mee, het was leuk
om elkaar weer te ontmoeten, er
viel weer het nodige nieuws te zien
op andere schepen kortom, het was
weer een zeer geslaagde bijeen
komst.
Dank aan de leden die zich voor de
organisatie van dit evenement heb-
ben ingezet!

Henk de Vlaam

Indrukwekkend afscheid Auwel de Ridder

Tijdens een indrukwekkende
plechtigheid is op 23 juni j.l., in de
botenloods van Watersportvereni-
ging De Onderlinge in Westzaan,
onder grote belangstelling afscheid
genomen van Auwel de Ridder.
Ook namens de Dartsailerclub we-

ren enkele leden aanwezig om de
laatste eer te bewijzen aan onze
nestor. Wij zullen ons de inspire-
rende en gedreven wijze waarop hij
genoot van zijn geliefde watersport
nog lang herinneren.

Vaarwel vriend!
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Voorjaarsmeeting 2004 (verslag van Floris)

Het is zondagmorgen en een half uur
geleden, rond 12 uur, ben ik weer
meegesiouwd naar de brug bij de he-
ven om naar boten te zwaaien die
weer huiswaarts gaan. Ik blaf liever
want zwaaien kan ik niet.

Baase had gezegd dat de achterblij-
vers met een paar boten naar Texel
zouden gaan maar we blijven weer
liggen, het zal wel weer door de wind
komen, te veel, of niet uit de goede
richting, of zoiets. 't Is altijd wel wat.

Ik lig nu weer heerlijk in de kuip in
de zon en zie nog wel boten die op
die van ons lijken en vergis me daar-
door nog wel eens. De viaggetjes en
verlichting worden door baase naar
beneden gehaald en dan is alles weer
‘gewoon’.

Afgelopen vrijdag wist ik weer pre-
cies waar ik kwam in Hoorn, leuk
hoor dat a die Dartsailers weer naar
de Karperskuijl kwamen en ik ook
hernieuwd kennis kon maken. Op
vrijdagavond zijn de baases gaan
‘knopen’. |k dacht dat ze met een
nieuwe lijn terug zouden komen om
mij ‘vast’ te zetten als ik lastig ben,
maar nee hoor. Gelukkig mocht ik
even meekijken en heb me best ver-
maakt met een stukje touw.

Op zaterdagmorgen was het een
drukte van belang bij iedereen aan
boord. Allemaal mensen die bij &
kaar op de boot kwamen kijken. Wat
ze daaraan vinden west ik niet, wat
een geklim en geklets over “boven
zitten, beneden zitten, mooie keuken,
handig, doorgezaagde deur en zo nog
meer”...’t Zal mij een worst zijn als
e maar een plaatsie voor mijn mand
overblijft om te dlapen...

De culturele zaterdagmiddag is wat aan
mij voorbij gegaan, ik vond het te koud
om een rondje door Hoorn te lopen en
maar baase was heel enthousiast toen
ze weer bij de boot was, maar ja, tijd
voor de stedenpuzzel had ze daarom niet
gehad. Maar een gedichtje kon er nog
wel van a. Af en toe mocht ik even in
het clubhuis zijn, maar toen ik weer te
hard blafte als er iemand bedankt werd
voor zijn of haar inzet voor deze happe-
ning moest ik natuurlijk weer naar de
boot en heb ik alles vanaf het dek goed
kunnen volgen.

Ik rook het lekkere Thaise eten uit de
verte en mocht ’'s avonds toen baase
nog wat met de trekzak speelde er weer
even bij zijn. Als ik het goed heb begre-
pen ga ik volgend jaar weer naar het-
zelfde plekje want iedereen was zo ar
thousiast over de gastvrijheid en het
‘mooiste plekje’ . Tot volgend jaar dan
maar weer en misschien ben ik dan weer
wat rustiger, want ja, ik word ook een
jaartje ouder.....

Woef, woef

Floris, aan boord van de Noordenwind.

Onze nieuwe redacteur




Pagina 3

Op dewebsite staan veel
foto’svan deafgelopen
Dartsailer meeting

Alsjeeen leukefoto hebt
gezien kan je hem simpel
naar jecomputer halen
door op defototegaan
staan met decursor,
vervolgensop derechter
muisknop teklikken en
“copy” tekiezen.

Alsjedaarnain een
fotoprogramma op de pc
een nieuwe pagina opent

en “plakken” doet staat de
foto op die pagina.

Even een naam geven en
opslaan en je hebt defoto
op depc.
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PRIMEUR! Het nieuwe clublied

Tijdens de afgelopen voorjaarsmeeting was er een gedichtenwedstrijd uitgeschre-
ven, waarover meer in een volgende editie. Jelle Jan en Hanneke Klinkert werden
door de opdracht zo geinspireerd dat het een lied opleverde, wat op de zaterdag-
avond diverse maen enthousiast werd meegezongen.

Unaniem werd besloten dit lied tot clublied te bombarderen.

Melodie: My Bonny is over the Ocean.
Tekst: Jelle Jan en Hanneke Klinkert
Muzikale begeleiding: Jelle Jan

Dartsailersclublied

Ligik in Enkhuizen of Schinnen
In Zwolle of in Apeldoorn
Dan weet ik best heel diep van binnen
Dat ik eigenlijk thuishoor in Hoorn

Refrein:
Hoorn, Hoorn,
Weg met Enkhuizen en weg met Edam!
Hoorn, Hoorn,
‘k wou dat ‘k daar altijd weer kwam!

Somsga ik de kant op van Lemmer,
Of vaar ik terug naar mijn huis,
Maar dan moet ik toch wel bekennen,
In Hoorn hoort mijn Dartsailer thuis.
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Zo bezongen Saskia en Serge destijds hun liefde en het mooie Zeeland.

En gdijk hebben ze, het is een prachtig gebied en een aanrader voor diegene die momenteel nog
twijfelt waar deze zomer met zijn Dartsailer naar toe te gaan. Zeeland staat bekend om de meeste
uren zon van Nederland, rijke historie en imposante Deltawerken. Daarnaast, voor de levensgenie-
ters onder ons, is het smikkelen en smullen van die heerlijke mosselen en lekkere vis.

Maar natuurlijk staan de vaarmogelijkheden bovenaan.

Neem nu het grootste zoutwatermeer van Europa, de Grevelingen, met zijn gezellige haventjes, aan

legmogelijkheden aan eilandjes, en heldere water.
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U begrijpt het a, wij houden van dit vaargebied en nodigen u daarom dan ook uit voor de:

“ZOMERMEETING IN ZEELAND 2004"

In opvolging op het succes van de voorjaarsmeetings in Hoorn leek het een goed idee om een zo-
mermeeting in het zuiden van het land te organiseren, zodat enerzijds Dartsailer clubleden uit het
zuiden van het land en uit Belgié de gelegenheid krijgen om elkaar lokaal te ontmoeten en ander-
Zijds leden uit de rest van Nederland de kans krijgen om met ons een mooi stukje van ons waterland

te ontdekken.

Klaas Roos, de initiator van de meeting, nodigt u uit om deel te nemen aan de eerste zomermeeting
in zijn thuishaven “ WSV Den Osse” aan het Grevelingenmeer, in het weekend van 21 augustus.

WSV Den Osse is een verenigingshaven gele-
gen tussen Brouwershaven en het Noordzee-
strand. De haven komt voort uit de periode van
de aanleg van de Deltawerken waar het als
werkhaven heeft gediend. In 1980 is op die
plaats een jachthaven gebouwd welke in de
daaropvolgende bijna 25 jaar uitgegroeid is tot
circa 400 ligplaatsen.

Aan de wal zjn ondermeer twee douche/
toiletgebouwen beschikbaar en een havencafé.
In het dorp rond de haven zijn er op loopafstand

een supermarkt en verschillende restaurantjes.
Voor de stevige wandelaars en fietsers is een
wandeling langs de kust en door de duinen een
aanrader. www.wsvdenosse.nl.

Deelnemende schepen worden in de loop van
vrijdag 20 augustus verwacht, waarbij de namid-
dag en de avond de gelegenheid bestaat om in
een informele sfeer in het havencafé kennis te
maken met elkaar. Mocht u met de auto naar de
meeting willen komen, dan bent u welkom op
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Voor liefhebbersvan
duiksport is de Grevelin-
gen een waar paradijs

In het zoute water van de
Grevelingen leeft een
prachtige flora en fauna
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zaterdag of er kan in de omgeving
worden overnacht.

Zaterdagochtend openen we de mee-
ting om 10 uur met een lekkere kop
koffie tijdens een gezamenlijke bij-
eenkomst in het verenigingsgebouw.
Tijdens de bijeenkomst kunt u onder
andere een presentatie verwachten
van de lokale brandweer over het ge-
bruik van gas en brandveiligheid aan
boord van schepen.

Daarna begint de “Dartsailer His
wa’, waarbij u de gelegenheid krijgt
om bij elkaar aan boord een bezoek
te brengen om nieuwe ideeén op te
doen. Bij voldoende aantal deelne-
mende schepen gaan 's middags de
trossen los voor het varen van een
puzzeltocht met onze Dartsalers
over de Grevelingen. Indien u met
de auto bent gekomen vinden we
vast wel een plaatge als crewlid aan
boord van de schepen zodat ook u
mee kunt varen. Mocht het weer on-
verhoopt tegenvallen dan wordt de
puzzeltocht vervangen door een be-
zoek aan de nieuwe “Nedltje Jans
Expo’. Na terugkomst is het tijd
voor een borrel en bijpraten, gevolgd
door een gezamenlijk avondmaaltijd.

Na deze lange dag en een welver-
diende nachtrust komen wij zondag-

ochtend weer bij elkaar in het vereni-
gingsgebouw voor koffie en sluiten wij
de meeting af, waarna de eerste sche-
pen de haven weer verlaten, wellicht
naar één van die andere mooie plekjes
in Zeeland.

Net als bij eerdere Dartsailer- meetings
bestaan de kosten van de meeting uit
het avondeten (per persoon exclusief
drankjes) en een bedrag per deelne-
mend schip. Overige kosten zoals lig
plaats en consumpties zijn voor uw &-
gen rekening.

Wij Zijn er klaar voor, komt u ook ?
Aangezien de vakanties binnenkort be-
ginnen, vragen wij u zo snel mogelijk te
reageren indien u deel wenst te nemen
aan de zomermeeting. U kunt dat doen
door u aan te melden bij Arthur de
Vries per telefoon (06-10965890) of per
email (celstar @skynet.be). Geeft u dan
gelijktijdig ook even aan voor welke
nachten u een ligplaats nodig heeft.
Doet u mee, reageer dan snel, dan doen
wij derest ! Hopdijk zien wij elkaar
deze zomer in Zeeland.

Organisatoren:
Klaas Roos (" Adventure”) en
Arthur de Vries (“Walta")

De haven van Den Osse
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